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Inleiding

Wat denk jij dat er gebeurt als jij voor God verschijnt? Denk je dat je leven als
A een film aan je voorbij zal komen? Dat je voor alles een cijfer krijgt en dat je
Ons verschijnen bij een voldoende de hemel binnen mag? Of verwacht je juist helemaal geen
voor Gods troon oordeel, omdat je eeuwig leven hebt ontvangen en door het bloed van Jezus
Christus rein bent van zonde?

De rechterstoel

In Hebreeén 9:27 lezen we dat ieder mens eenmaal zal sterven
en dat daarna het oordeel volgt. Je zou misschien verwachten
dat wij, omdat we in Christus eeuwig leven hebben ontvangen,
zonder oordeel verder leven in de hemel. Alles is immers
vergeven. Maar toch spreekt de Bijbel over een oordeel voor elk
mens. Waarop worden we dan beoordeeld?

Lezen: 2 Korinthe 5:6-10 & Romeinen 14:10-12

1) Wat is een rechterstoel?
2) Waarop worden we beoordeeld?

Wij verschijnen niet zozeer voor de troon van God, maar voor de rechterstoel van Christus. Een rechterstoel is de
verhoogde plaats waar een rechter zitting houdt. God heeft Jezus aangesteld als Rechter over levende en dode
mensen (Handelingen 10:42). Wanneer wij voor Hem verschijnen, zullen wij verantwoording afleggen voor wat
wij hebben gedaan. We zullen daar iets ontvangen dat overeenkomt met wat we tijdens ons leven hebben
gedaan, of dat nu goed was of verkeerd. Dat wordt verder duidelijk in het volgende gedeelte.

Lezen: 1 Korinthe 3:10-15

3) Waar gaat dit gedeelte over?

4) Met welke grondstoffen bouw jij?

5) Wat betekent: ‘behouden worden, maar als door
vuur heen’?

Paulus heeft Christus verkondigd en daarmee het fundament
gelegd. Gelovigen mogen daarop verder bouwen. Dat doen we
bijvoorbeeld door elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde. Voor elkaar zorgdragen met woord en daad.
Maar je kunt ook met verkeerde materialen bouwen. Bijvoorbeeld wanneer niet Christus centraal staat, maar de
mens of jezelf. Dat kan aantrekkelijk lijken en veel mensen trekken, maar uiteindelijk mist de echte inhoud.
Wanneer Gods oordeel als vuur alles test, blijft daar niets van over.

Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders (Psalm 127:1).

Het vuur is dus geen oordeel over jou als persoon, maar over je werk. Daarom kan iemand die op Christus
vertrouwt zelf behouden worden, terwijl zijn werk toch verloren gaat. Dat idee komt ook terug in het volgende
gedeelte.
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De beloning

Lezen: Lukas 19:11-27
6) Wie is de man die tijdelijk op reis gaat?
7) Wie zijn de dienaren en wat moeten zij doen?
8) Waarop worden zij beoordeeld en wat ontvangen zij?

De vergelijking van Paulus over bouwen op een fundament
verschilt natuurlijk van de gelijkenis over het handelen met geld.
Toch hebben beide dezelfde boodschap: wie trouw aan de slag
gaat met wat God hem heeft gegeven, zal loon ontvangen. De ene
legt de nadruk op bouwen met de juiste materialen, de andere op
trouw omgaan met wat je is toevertrouwd. 10 pond = € 50.00, -

Wanneer we voor de rechterstoel van Christus verschijnen, kunnen we letterlijk met lege handen staan.
Bijvoorbeeld omdat we niets hebben gedaan met wat God ons gaf, of omdat we met verkeerde materialen
hebben gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan iemand die trouw elke zondag naar de kerk ging, maar in de praktijk
niets met zijn geloof deed. Gelukkig zien we ook in beide gedeeltes dat er beloning is voor wie trouw is en Gods
gave gebruiken om anderen geestelijk op te bouwen.

Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle
inspanning die u Zijin Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog
dient (Hebreeén 6:10).

Meerdere oordelen

ledereen zal uiteindelijk voor God verschijnen en zal geoordeeld worden naar zijn werken. In Openbaring lezen
we over twee opstandingen van de doden. Eén opstanding vaér het duizendjarig rijk en een opstanding erna. De
eerste groep zal als koningen en priesters regeren met Christus tijdens de duizend jaren. Dat kan alleen als ze hun
beoordeling ontvangen voordat de duizend jaar aanbreken. Wij horen bij die groep (Openbaring 1:6). Na de
duizend jaar worden de overige doden geoordeeld door God.

Lezen: Openbaring 20:4-6,21:11-15 & Daniel 7:9-10, 27
9) Waarop worden alle doden geoordeeld?
10) Wat is bepalend voor wie er in de poel van vuur gaan?
11) Wie zullen het rijk en de heerschappij ontvangen?

De mensen die in het boek van het leven staan, zijn de
rechtvaardigen. Wij worden rechtvaardig verklaard door een levend
geloof in Jezus Christus. Daarom mogen wij weten dat wij eeuwig
leven hebben en niet hoeven te vrezen voor de tweede dood, want
de tweede dood heeft geen macht over hen die deelhebben aan de eerste opstanding.

Gods oordelen zullen rechtvaardig zijn en wij mogen dat met vertrouwen tegemoetzien. Juist omdat wij in
Christus zijn en voor eeuwig met Hem zullen leven in heerlijkheid. Wij zullen niet meer veroordeeld worden
(Romeinen 8:1) en enkel nog beoordeeld worden op wat God door ons heen heeft kunnen werken. Dat zal
beloond worden met verantwoordelijkheden in Zijn koninkrijk.
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