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Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan 
God te wijden als een levend offer, heilig en 

voor God welbehaaglijk: 
dat is uw redelijke godsdienst.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word innerlijk veranderd door de 

vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen 
onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke 

en volmaakte wil van God is.



Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: 

wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking 
en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren.



En dit is Zijn gebod:
dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus 

& 
elkaar liefhebben zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.
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